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Predikant 

Ds. Marijn Gilhuis 

Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe 

T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90 

E: marijngilhuis@gmail.com  

 

Kerkelijk medewerker 

Jolanda Vos - van der Linde 

Kapucijnenhof 10, 4904 RB Oosterhout 

Werkdagen: dinsdag en woensdag 

T: 06 - 22289713 

E: jolandavos.kerkwerk@gmail.com 

 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe 

E:  info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 

W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl 
 

Voorzitter: Ad Verdoorn 

Kerkstraat 57, 4926 CV Lage Zwaluwe 

T: 06 – 30702705 

E: ad.verdoorn@noa-advies.nl  

 

Scriba: Kees Groeneveld 

Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe 

T: 06 – 11 41 27 80 

E: scribalz@outlook.com 

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten in Lage Zwaluwe: Nelleke ten Haaf   T: 06-81893074 

 

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg 

E:  info@pkn-terheijdenwagenberg.nl 

W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl 
 

Scriba en vicevoorzitter: Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, 4825 BZ Breda 

T: 076 - 5870320 

E: jaapannettehoutekamer@ziggo.nl 
 

 

 

 

De foto op de voorpagina is gemaakt door Marijn Gilhuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Redactie 

Loes van der Eijk 
  

 

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeente 

De Verbinding te Drimmelen 

 

Kopij januarinummer inleveren tot 27 december 2025 

kerkblad.de.verbinding@gmail.com 

 

mailto:marijngilhuis@gmail.com


3 

 
 
 

 

 

 

 

Van de redactie 

 

Een van de voorrechten van de redactie is het kiezen van de voorpagina. 

Het werd deze, een mozaïek van de drie wijzen. Een intrigerende 

voorstelling, waarop je van alles kunt zien. De ster natuurlijk, die ze 

volgen. De bloemen en vruchten, die vast allemaal een symbolische 

betekenis hebben, de exotische kleding, de drie generaties wijzen. En de 

uitnodigende hand helemaal rechts, die meteen mijn aandacht trok.  

Wie zou dat zijn?  

 

 

Loes van der Eijk 

 

[Met dank aan het internet: het is de hand van één van de engelen die bij Maria zijn.] 
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Kerkdiensten 
 

 

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten: 
 

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar  

Lage Zwaluwe, neem dan contact op met 

Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320. 

- Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar 

Terheijden, neem dan contact op met  

Reina Faasen, 0168 – 48 30 20. 

In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. 

U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf,  

06 – 81 89 30 74. 

 
 

Zondag 07 december   
 

 
 

Tweede zondag van de Advent 
 

Terheijden 

10.00 uur: ds. G. v.d. Weerd 

Diaconiecollecte: KIA Adventscollecte 

 
 

Zondag 14 december   
 

 

Derde zondag van de Advent 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis 

Viering van het Heilig Avondmaal 

Diaconiecollecte: KIA Adventscollecte 

 
 

Zondag 21 december   
 

 

Vierde zondag van de Advent 

 

Terheijden 

10.00 uur: Commissie eredienst 

Diaconiecollecte: KIA Adventscollecte 

 
 

Kerstavond 24 december   
 

 

Kerstavond 

 

Lage Zwaluwe 

Inloop en zingen vanaf 21.50 uur 

22.00 uur: dhr. A. Verdoorn 

m.m.v. de Cantorij 

Diaconiecollecte: KIA Kinderen in de knel 

 
 

Kerstavond 24 december   
 

 

Kerstavond 

 

Terheijden 

Inloop en ontmoeting vanaf 21.00 uur 

22.00 uur: ds. R. Visser 

Diaconiecollecte: KIA Kinderen in de knel 

 

Kerstmis 25 december   
 

 

Eerste Kerstdag 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: ds. M. Gilhuis 

Diaconiecollecte: KIA Kinderen in de knel 

 
 

Zondag 28 december   
 

 

Zondag na Kerst 

 

Terheijden 

10.00 uur: dhr. E. Orie 

Diaconiecollecte: Voedseldozen 

 
 

Zondag 04 januari   
 

 

Epifanie 

 

Lage Zwaluwe 

10.00 uur: dhr. E. Orie 

Diaconiecollecte: Annahuis 

 
 

Zondag 11 januari   
 

 

Eerste zondag na Epifanie 

 

Terheijden 

10.00 uur: mw. I. Verberk 

Diaconiecollecte: KIA Noodhulp Oekraïne  
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

   

Diensten in de Ganshoek 

     Lage Zwaluwe 
 

 

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de 

Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen 

toegankelijk.  

U bent van harte welkom! 

 

Woensdag 17 december 

Kerstdienst in De Ganshoek 

14.30 uur: ds. M. Gilhuis en dhr. D. v.d. Berg 
  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 

   

SOVAK vieringen 

      
 

De vieringen zijn in het Activiteitencentrum 

Gruijtplein, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden.  

U bent van harte welkom! 

 

Viering op Kerstavond 24 december om 

19.00 uur. Mw. L. van der Wel en mw. S. Vos 
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Bij de kerkdiensten 
 

 
 

14 december – Zondag ‘Verheugt u!’. 

Thema: ‘Moedig wachten in Gods naam’ 

Moed is één van de deugden uit de oudheid. 

Waar heb je moed voor nodig? In de lezingen 

van deze zondag, de derde Adventszondag met 

de kleur roze, krijgen we een doorkijk naar de 

belofte van Kerst. Het licht van Kerst schijnt 

door het paars van de Advent, daarom de 

liturgische kleur roze. In de lezingen klinkt ook 

de belofte van Kerst door. In de moeite van het 

moment, als Johannes gevangen zit, hoort hij 

over het optreden van Jezus. Licht in zijn 

donkere uur. Ook Jakobus roept zijn lezers op 

om moed te houden. Er is toekomst. Over 

moed, wachten en Gods belofte zal de dienst 

gaan. Het licht van Kerst schijnt hoopvol op 

onze wereld. We lezen Matteüs 11: 2 - 11 en 

Jakobus 5: 7-10. Ds. Marijn Gilhuis 
 

24 december - Kerstnachtdienst 

Terheijden  

Thema: Maria, een naam om te onthouden. 

De kerk is open vanaf 21.00 uur voor een 

gezellig samenzijn met koffie, thee, chocomel 

en natuurlijk iets lekkers erbij. De dienst begint 

om 22.00 uur en wordt muzikaal opgeluisterd 

door Naomi en Anna van Doorn op piano en 

viool, en door organiste Kitty Lokate.  

Voorganger is ds. Rob Visser. Over het thema 

van de dienst schreef hij het volgende. 

Maria, een naam om te onthouden. Dat zal het 

thema zijn voor de komende kerstnachtviering. 

In een tijd waarin de vrouw nog altijd een 

tweede viool speelt en men vaak de Bijbel in dit 

alles aan zijn kant meent te vinden, is het goed 

om ons te realiseren, dat juist Maria na Jezus de 

absolute hoofdrol vervult in de Bijbelse 

geschiedenis. Bij de kerstgeschiedenis kun je 

niet om haar heen. En dat zal dan ook zeker niet 

gebeuren.  

Maar hoezeer Maria model staat voor vrede, 

toegankelijkheid, onbaatzuchtigheid, liefde en 

vrede, de wereld die wij kennen is totaal anders. 

Die staat haaks op de liefdevolle ingetogenheid 

van moeder Maria. Helaas is zij in de 

Protestantse kerk onderbelicht, maar die vlieger 

gaat niet op, wanneer we in Terheijden samen 

de kerstnachtdienst beleven.  

En daarom zullen we die avond ook luisteren 

naar een lied van Toon Hermans, waarin hij ons 

eigenlijk een spiegel voorhoudt. Maar daarover 

hopelijk op 24 december meer! 

Graag tot ziens in het Witte Kerkje,  

Ds. Rob Visser 

 

24 december - Kerstnachtdienst Lage 

Zwaluwe 

Fijn om weer de kerstnachtdienst ook in de kerk 

van Lage Zwaluwe te houden! In deze dienst zal 

de Cantorij met Marc Schippers als cantor/ 

organist haar medewerking verlenen. Ook 

enkele leden van Alliance zullen onze liederen 

ondersteunen met hun instrumenten. 
 

We luisteren naar hoopvolle woorden uit Jesaja: 

daar waar duisternis is, zal het weer licht 

worden. Verlossing daagt! Woorden die toe-

gepast worden in het evangelie naar Lucas als 

we lezen over de geboorte van Jezus. 

De bekende kerstliederen krijgen ruim plaats in 

deze dienst. We beginnen met het zingen om 

21.50 uur en de kerstnacht zal haar voortzetting 

krijgen in de kerstochtenddienst.  

Neem vrienden en familie mee! Van harte 

welkom.  Ad Verdoorn 

 

25 december – Kerstochtend. Thema: 

‘Gods Licht voor iedereen!’ 

Op Kerstochtend zien we elkaar in Lage 

Zwaluwe. In het licht van Kerstochtend vieren 

we dat ‘Gods Licht voor iedereen!’ is. Met dit 

thema staan we stil bij Jezus die God in ons 

midden liet zien. Dat God zich met mensen 

verbindt als Licht, als iemand naast ons, die ons 

bestaan bevestigt zonder voorwaarden. In het 

Christuskind wordt het ontwapenende van God, 

het kwetsbare als waardevol zichtbaar. De 

omgekeerde wereld, die ons anders doet kijken.  

Een bijzondere ochtend die we in de 

gerenoveerde kerk van Lage Zwaluwe kunnen 

vieren! Een eind op weg zijn we dan in het 

vernieuwen van de plaats waar velen graag hun 

geloof vieren. De ruimte gaat pas klinken als wij 

erbinnen zijn! Ik zie er naar uit Kerst met u, met 

jullie te vieren. Ds. Marijn Gilhuis 

 

 

 

Optuigen kerstboom  

Zwaluwe 
 

Om onze nog wat kale kerk aan te kleden 

voor de kerstdagen, gaan we op zaterdag 13 

december een mooie kerstboom de kerk 

inbrengen. 
 

Het optuigen doen we die middag vanaf 

15.00 uur. Wie komt ons helpen? 

Graag even aanmelden via e-mail 

scribalz@outlook.com of 06-11412780. 
 

Nelleke ten Haaf en Kees Groeneveld 
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Uit de kerkenraad 
 

Samenvatting notulen van de  

gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

11 november 2025 

 

Ad Verdoorn heet ons welkom en opent de 

vergadering. We missen vanavond nogal wat 

mensen door ziekte: beterschap namens ons 

allen vanaf deze plaats.  

Marijn Gilhuis opent met een vooruitblik op de 

dienst van aanstaande zondag, waarin we de 

overledenen van onze gemeentes gedenken. 

Dat raakt ons ook in ons persoonlijke leven, niet 

alleen in dood en leven, maar ook bij ziektes en 

genezing. Marijn leest vervolgens voor uit 

Spiegelfamilie van Kees van der Zwaard: het 

gebed/gedicht Echo van de Eeuwige. 

 

Moderamen: 

- Zoektocht organist/dirigent 

Marc Schippers wordt voorlopig dirigent bij de 

cantorij tot en met Pasen 2026. Daarna wordt 

geëvalueerd of het voor beide partijen succesvol 

is. We gaan Mariëtte Verkerk vragen of zij 

kandidaat-organisten wil opsporen en 

selecteren. Voor 2026 gaan Ad Brenters en Ad 

Verdoorn invullen met de huidige organisten en 

bekende invallers. 

- Samengaan gemeentes 

We hebben informeel akkoord ontvangen en 

mogen ons samengaan gaan aankondigen in 

een regionaal dagblad (BN De Stem). De 

ondertekening van de akte staat gepland op 22 

december om 15.30 uur in het Witte Kerkje. 

Annette Houtekamer en Kees Groeneveld gaan 

het programma verder vormgeven (publiciteit in 

’t Carillon vooraf en achteraf, opname door TV 

Drimmelen e.d.) 

- Bevestiging ambtsdragers en viering 

Samengaan. Op 18 januari vieren we ons 

Samengaan en worden de ambtsdragers van 

onze nieuwe gemeente bevestigd.  

 

Diaconie 

Kerk in Actie maakt in onze ogen misbruik van 

persoonsgegevens om mensen te benaderen 

voor een KIA huis-aan-huis collecte in Lage 

Zwaluwe. Marijn Gilhuis gaat bellen met Utrecht 

om aan te geven dat wij hier ernstig bezwaar 

tegen maken. 

 

 

 

 

 

Ouderlingen 

We kijken terug op een zeer mooie en 

bijzondere dienst in de Ganshoek, waarin de 

doop werd bediend aan Jopie Zasburg. Ook de 

reguliere diensten met Ben Hendriksen, Tom 

Rijken en Jacobine Scholten werden als zeer fijn 

ervaren. 

De kerstdienst voor de Ganshoekbewoners 

houden we in de Ganshoek. 

Voor de Kerstavond dienst in Terheijden met 

voorganger ds. Rob Visser wordt nog verder 

nagedacht voor een ruimere invulling door Jan 

Vonk en Wietske Brenters. 

Dick van der Eijk gaat een globale planning 

opzetten voor de te nemen stappen (o.a. E-

herkenning en aanvragen VOG’s). We 

overwegen om een avond voor de medewerkers 

te organiseren om onze vrijwilligers te laten 

instemmen met de gedragscode. 

 

Kerkrentmeesters 

In Nieuwsbrief 3 werd aangegeven dat de keuze 

voor gebakken vloertegels was gemaakt, waar 

de kerkenraad had aangeven meer informatie 

nodig te hebben voor deze beslissing. Naar 

aanleiding van de door de kerkenraad 

uitgesproken zorgen, is nader advies 

ingewonnen met betrekking tot de akoestiek en 

koude optrek. Op basis van deze adviezen 

concluderen de inrichtingscommissie en het 

college van kerkrentmeesters, dat de keuze 

voor deze tegelvoer de enige juiste is. De 

kerkenraad stemt vervolgens unaniem in met 

deze keuze. 

De planning ziet er nu als volgt uit: schilderen 

wanden tot en met 29 november, leggen vloer 

van 1 tot en met uiterlijk 10 december, 

installeren beeld en geluid 11 en 12 december, 

schoonmaak 13 december, eerste viering 14 

december! 

Daarmee is Fase 1 afgerond. Voor Fase 2 is 

toestemming nodig vanuit het CCBB: deze 

wordt dit jaar nog verwacht. 

 

Aan het einde van het overleg bespreken we nog 

de notulen, actielijst en de ingekomen stukken. 

 

Wietske Brenters sluit af met een samenspraak 

“Antwoorden van het hart”, uit De wereld van 

het hart van Britt Nelissen. 

 

Kees Groeneveld 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Mededelingen Diaconie 
       

In de komende diensten is de diaconiecollecte 

voor de volgende doelen. 

 

7 december: KIA Egypte – Huiselijk geweld 

bestrijden  

In Egypte was seksueel en gender gerelateerd 

geweld in de huiselijke kring altijd al een groot 

probleem, maar door de toenemende armoede 

neemt het alleen maar toe.  

De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil 

bijdragen aan een veiligere en vredige 

samenleving en daarmee Gods liefde voor 

mensen laten zien. Met steun van Kerk in Actie 

traint ze kerkleiders van lokale gemeenten om 

het probleem bespreekbaar te maken. 

Daarnaast worden verzorgers van kinderen 

toegerust in het beschermen van de jonge 

generatie tegen geweld en misbruik.   

Geef in de collecte en steun via het programma 

van Kerk in Actie het werk van de kerk in 

Egypte. 

 

14 december: KIA Kerken Myanmar bieden 

traumahulp aan jongeren en aardbevings-

slachtoffers 

Myanmar lijdt sinds de militaire coup in 2021 

onder voortdurend geweld en ernstige voedsel-

tekorten. Het land werd eind maart ook nog 

eens getroffen door een zware aardbeving. Veel 

kinderen en jongeren zijn door al het 

(natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten 

over wat je meemaakt is in Myanmar een groot 

taboe.  

De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint 

kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg, 

zodat zij jongeren kunnen helpen bij trauma-

verwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden 

ook traumahulp aan slachtoffers van de 

aardbeving.  

De Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt 

ook ouders om aandacht te hebben voor de 

geestelijke gezondheid van hun kinderen. Met 

dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods 

troost en hoop onder jongeren in Myanmar. 

 

21 december: KIA Begrip en dialoog blijven 

bevorderen in Israël 

Joodse en Palestijnse kinderen in Israël groeien 

op in een werkelijkheid vol angst en geweld. 

Vaak leren ze elkaar nauwelijks kennen en leven 

ze met beelden vol wantrouwen. 

 

 

 

Het Rossing Center in Jeruzalem wil dat 

doorbreken. Het centrum traint docenten en 

schoolleiders om vredeseducatie een vaste plek 

te geven in hun lessen en schoolcultuur. 

Jongeren leren omgaan met trauma’s en krijgen 

handvatten om conflicten op een respectvolle 

manier te bespreken. Zo ontdekken ze dat er 

een andere weg mogelijk is: die van dialoog, 

gerechtigheid en vrede.  

Sinds de oorlog die volgde op 7 oktober is dit 

werk moeilijker en tegelijk urgenter dan ooit. 

Jongeren leven dagelijks met trauma’s en zien 

op sociale media de verschrikkingen van het 

geweld. Daarom is er in de dialoogprogramma’s 

nu extra aandacht voor verwerking binnen de 

eigen groep, zodat er toch ruimte blijft voor 

echte ontmoeting en begrip.  

Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk 

in Actie het Rossing Center om het ontmoetings-

programma op scholen in Israël uit te voeren.  

 

24 december: KIA Kwetsbare kinderen in 

Rwanda een veilig thuis bieden  

Mwana Ukundwa betekent “Geliefd Kind” in het 

Rwandees. Het is de naam van een Rwandese 

partnerorganisatie van Kerk in Actie, die zich 

inzet voor 1300 kwetsbare kinderen en hun 

ouders. Wat begon als een opvangcentrum voor 

weeskinderen, na de genocide van 1994, is 

inmiddels uitgegroeid tot een stevige 

organisatie voor kinderen zoals Mariya Josee, 

die met hiv besmet is.  

Zij komt op zaterdag graag naar het centrum. 

Daar bespreekt ze met andere kinderen hoe ze 

kan omgaan met haar ziekte. Ze bidden samen 

en hebben veel plezier: ze zingen, dansen en 

trommelen. Sociaal werkster Marie-Louise ziet 

gelijk hoe het met Mariya Josee gaat.  

Sinds Marie-Louise het gezin begeleidt, is 

Mariya Josee geleidelijk aan veranderd van een 

ziek mager meisje in een vrolijke 13-jarige 

puber. Haar moeder, die ook met hiv besmet is, 

zit niet meer eenzaam in een hoekje, maar legt 

contact en zorgt weer voor haar dochter. Mariya 

Josee voelt dat ze een “geliefd kind” is. 

Steun kinderen als Mariya Josee en haar 

moeder. 
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25 december: KIA Samen tegen armoede  

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes 

nauwelijks meer aan elkaar knopen. Kinderen 

gaan zonder ontbijt naar school, de 

Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag 

en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe 

aanvragen. 

Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: 

volgens de laatste cijfers van het CBS leven 

540.000 mensen onder de armoedegrens en 1,2 

miljoen net daarboven, maar zijn erg 

kwetsbaar.  

Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht 

helpen: van directe hulp tot structurele 

oplossingen.  

Via het programma Binnenlands Diaconaat 

steunt Kerk in Actie mensen in armoede en 

organisaties die strijden tegen armoede.  

 

28 december Voedseldozen/Bonnen 

Twee jaar lang hebben vele dozen hun weg 

gevonden naar mensen met te weinig inkomen. 

Meer dan tweehonderd dozen zijn het geweest. 

De dozen zijn inmiddels voedselbonnen 

geworden, minder zwaar en even welkom. 

Zolang het nodig is worden mensen nog 

geholpen met de voedselbonnen. 

De actie van de postcodeloterij heeft 

verscheidene verse en houdbare producten 

opgeleverd en ze zijn bezorgd bij mensen met 

te weinig inkomen. Zij zijn zeer dankbaar voor 

de verse en de houdbare vegetarische 

levensmiddelen.   

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor 

voedselbonnen. 

De maandelijkse actie voor de voedseldozen/ 

bonnen loopt deze maand af. 

Volgend jaar collecteren we maandelijks voor 

het Annahuis in Breda, verderop in deze 

Verbinding  kunt u hier meer over lezen. 

 

 

Helpt u mee om alle collecten tot een 

succes te maken? Hartelijk dank! 
 

U kunt de collecten ook steunen door uw gift 

over te maken naar de bankrekening van de 

diaconie van uw gemeente: 
 

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. 

collecte zondag + datum 
 

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van 

de Protestantse gemeente Terheijden -

Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum 
 

Deze worden ook na iedere online viering 

getoond. U mag natuurlijk ook uw collecte-

bonnen inleveren bij één van de diakenen. 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en 

bijdrage! 
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, 

Annie Meijer 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 
 

Van voedsel naar voedsel – nieuw 
jaardoel diaconie in 2026: het 

Annahuis in Breda 
 

Het Annahuis in Breda is komend jaar het 

jaardoel van de diaconie. Dat betekent dat er 

maandelijks wordt gecollecteerd voor het 

Annahuis. Aangezien ik daar als vrijwilliger 

werk, is mij gevraagd om contactpersoon te zijn 

en dat doe ik graag.  

We zijn er blij mee, want het werk dat we doen 

is belangrijker dan ooit, maar het geld dat we te 

besteden hebben wordt ieder jaar minder. Als 

stichting zijn we afhankelijk van gemeentelijke 

subsidie, fondsen en donateurs.  

Daarnaast hebben we te maken met de 

stijgende voedselprijzen.  

Op maandag en woensdag wordt om 12.00 uur, 

na de inloop, een maaltijd geserveerd, 

klaargemaakt door vrijwilligers. Konden zij tot 

dit jaar toe met een budget van € 50,-, dat is nu 

niet meer het geval. Voor € 60,- wordt een 

voedzame maaltijd gekookt voor zo’n 30 

mensen. Wie een inkomen heeft, betaalt € 3,- 

voor de maaltijd, maar de meeste bezoekers die 

blijven eten hebben geen inkomsten en eten 

gratis mee. Vaak gaat het om mensen die dak-

of thuisloos zijn.  

Een fatsoenlijke maaltijd is één onderdeel van 

de inloop in het Annahuis. Het bracht me op de 

titel van dit stukje, denkend aan het jaardoel 

dat nu afgesloten wordt: de voedseldozen en 

Jumbobonnen.  

Voedsel voor mensen die geen of weinig 

inkomsten hebben – hoe belangrijk is dat! 

De collectes voor het Annahuis in het komende 

jaar worden besteed aan wat er nodig is om de 

inloop draaiend te houden. Wat daar zoal bij 

komt kijken, daar zal ik geregeld over schrijven.  

Wil je meer weten, spreek me een keer aan 

en/of bekijk de website www.annahuis.nl 

 

Wietske Brenters 
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Kijk! Laat je verrassen door het werk 
van Gods geest   
 

In de adventstijd sluiten we aan bij het 

jaarthema van de Protestantse Kerk "Kijk laat je 

verrassen door het werk van Gods Geest.’ 

Dit thema nodigt ons uit om stil te staan bij de 

onverwachte manieren waarop de Geest werkt; 

binnen de kerk en daarbuiten. 
 

Advent is een tijd van verwachting en hoop. We 

kijken uit naar Gods komst in de gestalte van 

een kwetsbaar kind. December is vaak zo druk 

dat het moeilijk is om echt stil te worden en ons 

te richten op waar het om gaat. De schikkingen 

helpen ons om de verwondering te ervaren. 
 

De symboliek sluit aan bij kernwoorden als: zien 

met de ogen, zien met het hart, ervaren, 

stilstaan, luisteren en horen. Woorden die ook 

in de lezingen van de Advent terugkomen. 

Advent is daarmee een tijd van verwachten. 
 

Het uitgangspunt is het licht verwachten. We 

beginnen in het donker, maar het licht is er al, 

soms nog in de verte. 
 

Vier kaarsen vormen de basis. Daar omheen 

staan boomstammetjes en glazen flessen. 

Tussen kandelaar 1 en 2 en kandelaar 3 en 4 

hangt een dun draadje. Daaraan hangen 

gevouwen duifjes (symbool van de Geest) en 

engeltjes (boodschappers van de Geest). 
 

Een goede adventstijd toegewenst. 
 

Commissie symbolisch bloemschikken o.l.v. 

Siets Baggerman 

 

 

  

 

 Inloop Koffieochtend  
19 december  
 

Koffie, (soep) en ontmoeting in het Witte 

Kerkje. Welkom! 
 

Komt u bij ons op de koffie? We starten om 

10.00 uur met een kop koffie of thee met wat 

lekkers. In de tweede helft van de ochtend is er 

een eenvoudige broodmaaltijd met of zonder 

soep. 
 

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand 

mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-wensen 

zijn is dat voor ons wèl handig om te weten. 

Met hartelijke groet, 
 

Joke Geerse  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

  

Kerst – God verbindt zich met ons 
 

Met Kerst vieren we dat God ons 

tegemoetkomt. Dat God zich menselijk nabij 

toewendt tot onze wereld. Mooi is het dat 

Johannes Jezus neerzet als Gods Woord, als 

het spreken van God die zich met ons 

verbindt, onze taal spreekt. Dat is een groot 

goed, weten dat God met mensen in contact, 

in verbinding wil zijn. Het wonder van het 

leven, het goede waarin we God kunnen 

herkennen, komt ons tegemoet.  

 

Dat gevoel van verbinding tussen God en 

mensen vieren we met Kerst. Jezus leert ons 

hoe God te zien en te vinden. Door met andere 

ogen te kijken, open en zonder angst. Want 

waar zou je bang voor zijn als je er mag zijn 

van God? Daar ligt het begin van een leven in 

de vrijheid die God ons geeft. 

 

Ds. Marijn Gilhuis 
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Advent – Hoop en wachten: bijna thuis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De feestdagen komen eraan: Sinterklaas, Kerst, 

Oud en Nieuw, Nieuwjaarsdag. In deze dagen 

maken we de overgang van donker naar licht, 

van de kortste dag naar de dagen die weer gaan 

lengen, langzaamaan. We blijven wel midden in 

de winter, maar met het gezicht het nieuwe jaar 

in, kijken we (voorzichtig) vooruit. Misschien 

denkt u, als u dit leest: ‘Rustig aan een beetje. 

Advent is net begonnen! Niet zo hard van stapel 

lopen!’  Daar hebt u gelijk in. Als ik het zo opsom 

gaat het snel.  
 

In de kerk nemen we de tijd om naar Kerst toe 

te leven, toe te groeien. Vier zondagen om dat 

verlangen naar, die hoop op het Licht dat in 

Christus komt, goed te doorleven. Advent is dat 

zeker: steeds blijer om het Licht dat komt. Het 

is de kunst van het wachten opdat het Licht 

eindelijk doorbreekt in het donker om ons heen.  

Mensen op sommige plaatsen houden het al 

zolang vol! Ze houden de hoop wakker dat er 

eens een omkeer komt in hun leven. Denk aan 

de mensen in Oekraïne, in Oeganda, Soedan. 

Evenzo denk ik aan mensen die langdurig ziek 

zijn of leven met een chronische aandoening.  
 

Hopen op dat Licht kan, als het te lang duurt, 

iets krijgen van wachten, afwachten maar. De 

geest trekt langzaam uit het hopen weg. Hopen 

is geworden tot de tijd doorstaan totdat ooit 

eens… Het is dan hard werken om staande te 

blijven, om de vlam van geloof en vertrouwen 

brandend te houden. Zo spreek ik soms mensen 

die worstelen met een psychiatrische aan-

doening, en weten dat het niet ‘over’ gaat. Ze 

zijn blij als ze zich te rusten kunnen leggen voor 

de nacht, als de dag voorbij is. Een ander komt 

in de groep van de kliniek zeggen: ‘Ik weet niet 

wanneer, maar ik ga over een tijdje naar huis. 

Ze zijn al naar een vervangende woning aan het 

zoeken.’ Een week later zegt hij dan: ’Morgen 

kan ik gaan kijken of het wat is, de woning.’ Ik 

zie aan zijn ogen dat de hoop aanwakkert. 

Eindelijk lijkt er een keer te komen aan de deze 

fase in zijn leven.  
 

Dat verlangen naar een plaats, een moment van 

nieuw begin zet ons aan om in de kerk de eerste 

adventskaars aan te steken. We spreken van 

hoop, van een nieuw begin dat komt. Advent 

vieren is in die belofte gaan staan. Dat is de 

hoop binnenlaten, want hoop is actief wachten, 

is doen waar je naar uitkijkt. In hoop zit het 

geloof als motor. Daarmee gaan we naar het 

licht van Kerst toe omdat een nieuw begin is 

gemaakt toen God zich, in Jezus, naar ons en de 

wereld toewendde. 
 

Het is een belofte die we steeds weer herhalen, 

vieren, zingen. Het is een belofte die het donker 

op kan schuiven, zodat er ruimte komt voor het 

Licht van Kerst. Het verlangen naar Gods Licht 

brengt ons naar die eerste kaars van Advent, de 

eerste stap op weg naar het huis van Licht in 

Bethlehem. 
 

ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Kerstgroet 
 

Het zijn intensieve dagen voor ons thuis. Anne-

Marie haar gezondheid is nog steeds kwetsbaar. 

Het zoeken naar een effectieve behandeling 

voor Long-Covid gaat onverminderd door, maar 

tot nu toe zonder de gewenste resultaten. Dat 

betekent dat ze heel weinig energie heeft en 

haar wereld klein is. Het is een lange en 

moeizame weg. We zijn blij en dankbaar voor 

het meeleven vanuit de gemeente. We weten 

dat er voor ons gebeden wordt en dat er aan ons 

gedacht wordt. Dank daarvoor! 
 

Het kan zijn dat ik op enig moment in de 

komende tijd misschien minder beschikbaar 

ben. Mijn zus is terminaal ziek en dat zal 

misschien wat tijd gaan nemen. Mijn inzet in de 

familiekring verdeel ik over mijn tijd in 

Rotterdam en hier in onze gemeente.  
 

De komende tijd zullen we Kerst vieren. Het zijn 

dagen van feest en tegelijk wordt dan de 

kwetsbaarheid waarin wij leven zo voelbaar. Het 

contrast kan groot zijn, een ervaring die veel 

mensen herkennen. Vertrouwen dat God nabij 

is met Licht en kracht biedt kracht om de weg 

te gaan die we gaan.  
 

We wensen u en jullie allen goede Kerstdagen 

en een gezegend en gezond nieuw jaar. 
 

Hartelijke groet,  

ds. Anne-Marie van der Wilt en ds. Marijn Gilhuis 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Omzien naar elkaar  
 

 

Verschillende leden van onze gemeenten 

worstelen voor langere of kortere tijd met een 

kwetsbare gezondheid. Dat treft hen en hun 

familie en geliefden. Anderen hebben drukke 

taken in werk of eigen kring, weer anderen 

weten misschien niet hoe de dagen door te 

komen.  

Wat je situatie ook is, soms wil je daar graag 

met iemand over spreken. Omdat De Verbinding 

ook op het internet staat, vermelden we mensen 

hier niet met hun naam.  

In ons pastoraal team hebben we veel mensen 

in beeld, maar het kan zijn dat je graag iemand 

spreken wil zonder dat wij daar weet van 

hebben. Aarzel dat niet om contact met een van 

ons op te nemen. Wat je situatie ook is, we 

wensen je veel sterkte, goede moed en Gods 

nabijheid toe.  

 

Namens de ouderlingen, pastoraal werkers, 

bezoekpersonen,  

mw. Jolanda Vos - van der Linden en  

ds. Marijn Gilhuis  

(marijngilhuis@gmail.com; 0618315690) 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Gespreksavond over Gaza 
 

Witte Kerkje, maandag 17 november:  

Israël en Palestina 
  

Na een korte inleiding door Ds. Marijn Gilhuis 

vertelde Ds. Martin Koster ons met name over 

zijn concrete ervaringen. Hij was regelmatig in 

dit gebied, woonde en werkte er langere tijd en 

ontmoette Israëli’s èn Palestijnen, waar hij 

soms ook intensief bevriend mee raakte.  

Martin legde ons uit dat dit gebied eeuwenlang 

werd bewerkt door Palestijnse pachters. Zij 

hadden geen rechten op ‘hun’ land. Als dit werd 

verkocht, moesten zij vertrekken en hadden ze 

niets meer.   

Vanaf ongeveer 1920 kwamen er veel Europese 

(westerse) Joden in het gebied wonen. Zij 

hadden mede door de oorlogen veel geleden en 

een heel andere achtergrond. De Arabische en 

de Joodse cultuurverschillen zijn zo groot dat 

pogingen om samen gemeenschappen te 

vormen bijna niet te doen zijn.  

Gelukkig kon Martin voorbeelden geven van 

plekken waar dat op beperkte schaal wel 

gebeurde, zoals bij de familie Nasser in 

Bethlehem met hun ‘Tent of Nations’, waar 

iedereen welkom is en de mensen weigeren 

elkaar als vijand te zien.  

Als kleine kerkgemeenschap kunnen wij weinig 

doen aan de situatie in Gaza en Israël, maar dat 

we er samen over kunnen praten en respectvol 

naar elkaar kunnen luisteren, geeft moed om 

hiermee door te gaan. Dat zulke gesprekken op 

meerdere plekken plaatsvinden geeft mij een 

sprankje hoop. 
 

Mocht je meer willen weten over de situatie in 

Israël en Palestina, lees dan het boek EEN 

BIJZONDERE RELATIE van Egbert Talens, dat 

ook voor Martin een bron van informatie is. 
  

Inge Berendsen 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

  

Gezamenlijke kerkdienst 

in de Ganshoek op zondag 
19 oktober 2025 
 

Voorganger: Jacobine Scholten – de Jong 

Organist: Gerda Beek 

Ouderling van dienst: Nelleke ten Haaf 
 

Orgelspel en welkom 

Na het orgelspel en welkom zongen we het 

aanvangslied Ps. 92:1, 2 en 3. 

Na het zingen van Ps. 92:1, 2 en 3 groet en 

bemoediging. Daarna het drempelgebed. 

Na het drempelgebed de aanvangstekst uit 

Galaten 5:22, 23 en 25.  

Na het lezen uit Galaten 5 zongen we lied 213: 

1, 2 en 5.  

Na het zingen van lied 213 het gebed om 

ontferming met gezongen kyrie eleison. 

Na het gebed om ontferming zongen we het 

glorialied lied 146: 1, 3 en 7.  

Na het glorialied het gebed van de zondag en 

daarna de eerste schriftlezing uit Jesaja56: 1-8. 

Na de lezing uit Jesaja zongen we Ps. 118:2. Na 

het zingen de tweede schriftlezing uit Lucas 17: 

11-19. Na de lezing uit Lucas zongen we lied 

921 drie keer. Daarna begon Ds. Scholten aan 

de preek.  

Na de preek zongen we lied 841: 1 en 2. 

Daarna het dankgebed, voorbede, stil gebed en 

het Onze Vader.  

Na de gebeden de inzameling van de gaven. 

Na de inzameling van de gaven zongen we 

staande het slotlied lied 69: 1,2,3 en 4. 

Na het zingen gaf Ds Scholten ons de zegen van 

onze Here Jezus mee. 

Het was een mooie dienst. 
 

De hartelijke groeten van uw correspondent 

Nab Bevelander 
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Onze Vader – want van U is het 
Koninkrijk 
 

Laatste bijdrage in de serie over het Onze Vader 

 

Bidden is alledaags, bidden is persoonlijk, 

bidden is bijzonder. Thuis, toen ik klein was, 

kenden we het gebed rondom de maaltijd en 

voor het slapengaan. Dat bidden ging vaak 

zingend, soms uitgesproken (door mijn vader). 

Bij het slapengaan was het aan mijn moeder.  

 

Wat we niet deden, was het Onze Vader bidden 

aan tafel. Nee, geen vast gebed op die manier. 

Anders was dat bij vrienden bij wie de vader 

voorging in het Onze Vader. Iedereen volgde op 

een snelle en bijna automatische manier. Ik 

vond dat een bijzondere ervaring omdat er 

weinig beleving in zat.  

 

Later ben ik zelf gaan bidden, soms vaak, dan 

weer een tijd niet, een andere keer een kaars 

aansteken. Nu is mijn gebedspraktijk heel 

verschillend.  

 

Bijzonder zijn de gebeden met mensen samen 

of bij mensen thuis of in de kerk. Ik voel me dan 

gedragen door God, door wat ons verbindt en 

ons overstijgt, waardoor de woorden die we 

spreken diepere lagen van beleven en geloof 

raken.  

 

Als de discipelen aan Jezus vragen om hen te 

leren bidden, hebben ze blijkbaar moeite om de 

juiste woorden te vinden om de verbinding met 

God te leggen. Nadat Jezus iets zegt over de 

passende houding (trek je terug in je 

binnenkamer! en neem de tijd) leert hij hen het 

Onze Vader. Een kort en kernachtig gebed. In 

de afgelopen nummers van De Verbinding ben 

ik bij verschillende beden van het Onze Vader 

stilgestaan. Bij iedere bede komt een wereld 

aan geloof en beleving tevoorschijn. Wat we 

bidden zegt veel over hoe en wat we geloven. 

Begrijpelijk, omdat we niet buiten onszelf 

kunnen praten, zo je wil bidden, met/tot God. 

Deze bezinning op het Onze Vader heeft me 

dichter bij dit gebed gebracht, dichter bij de 

schoonheid ervan ook. Het Onze Vader is 

‘compleet’ in haar eenvoud.  

 

Aan het slot van het gebed is er een lofprijzing, 

een doxologie. In Matteüs staat het tussen [ ] in 

onze vertaling. Dat betekent dat deze tekst van 

latere datum is en niet in de meest 

oorspronkelijke Griekse bronteksten van het 

Nieuwe Testament staat. Als is dat zo, ze zijn 

toch in de canon opgenomen omdat de woorden 

niet minder ‘bijbels’ zijn. Deze lofprijzing (een 

gebed in dit tijd was ondenkbaar zonder een 

lofprijzing) vat kernachtig het geloof en de hoop 

van de bidder samen. 

Het gaat om ‘Koningschap’, om wie (God) 

leidend en richtinggevend is in ons leven. Door 

wie laten we ons leiden? We loven God omdat 

God ons leidt. God is met kracht en liefde 

leidend. 

Het gaat om ‘macht’, maar niet de macht zoals 

de wereld dat kent, maar de macht van de liefde 

en de vrede. Daar vertrouwen we op. 

‘In eeuwigheid’: het is het visioen dat levens-

lang meegaat. Het is niet een tijdelijk iets, maar 

Gods rijk van vrede, liefde en recht is iets voor 

altijd. Een tegenstem waar net voor gebeden is, 

een tegenstem die hoop in zich draagt omdat hij 

voorbij aan al onze grenzen gaat. Het is ‘in 

eeuwigheid’. Mooi om in dit vertrouwen het 

bidden van het Onze Vader af te sluiten. Amen! 

 

ds. Marijn Gilhuis 

 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

 
Gespreksgroep ‘De magie 

van het geloof’ 
 

In de afgelopen nummers van De Verbinding 

heb ik de gesprekskring ‘De magie van het 

geloof’ aangekondigd. Er hebben zich een aantal 

mensen voor aangemeld, wat fijn is. Ik zal 

degenen die zich hebben aangemeld persoonlijk 

benaderen met data waarop we bij elkaar 

komen. Het zal zijn vanaf medio januari.  

 

Vanwege een volle agenda is het mij niet gelukt 

om de kring nog in dit jaar op te starten. Dat 

betekent wel dat het nog steeds mogelijk is om 

je aan te melden.  

 

In deze kring gaan we, aan de hand van het 

boek van Kees van Ekris ‘De Magie van het 

Geloof’ het gesprek aan over waar in de wereld 

om ons heen en in onze eigen levens tekenen 

van geloof en spiritualiteit zijn en wat het ons 

doet.  

 

Meer over het boek en de kring kun je lezen in 

De Verbinding van oktober, pagina 17 (te 

vinden op de site van PKN Lage Zwaluwe en 

Terheijden, bij tab ‘Kerkblad De Verbinding’)  

 

ds. Marijn Gilhuis 
 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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En ook dit jaar zingt het Dickenskoor    
 

Voordat je het weet, is het weer kerst en tijd 

voor de Kerststallenroute Terheijden. Dit 

evenement wordt van 15 tot 30 december 

georganiseerd door SOVAK. De voor-

bereidingen voor deze 4de editie zijn in volle 

gang! Nieuw dit jaar: elke kerstcreatie is 

welkom! Doe je ook (weer) mee dit jaar? Kijk 

hiervoor op 

https://www.kerststallenrouteterheijden.nl. 

 

 

Nog een goede manier om in kerststemming te 

komen, is uw aanwezigheid bij het optreden 

van het Dickenskoor. Dit is ook in het kader van 

de kerststallenroute.  

 

 

Dinsdag 16 december van 19.00 uur tot 20.30 uur treedt dit koor op bij en in het Witte Kerkje in 

Terheijden. U bent van harte welkom om te luisteren en mee te zingen!   

 

Tijdens het concert zorgen vrijwilligers van SOVAK voor chocolademelk, glühwein en wat lekkers erbij.  

 

Namens het Dickenskoor, 

Mariëtte Verkerk 

 

=============================================================== 

 

Dichten over kerst 
 

De twee gedichten hieronder komen uit de 

bundel ‘Op de vleugels van verwondering’. Het 

is een dicht- en gebedenbundel geschreven door 

Janneke Nijboer, predikant in Bennebroek. De 

bundel leent zich uitstekend voor persoonlijke 

reflectie op wat en hoe je gelooft. Nijboer 

schrijft herkenbare taal en komt zo met haar 

teksten dicht bij de eigen geloofsbeleving. De 

moeite waard als je op zoek bent naar een 

bundel met teksten voor verschillende 

momenten in het jaar. Een zaken- en 

tekstenregister maakt de bundel ook 

gebruiksvriendelijk. 

 

Beide gedichten uit: Janneke Nijboer, Op de 

vleugels van verwondering – gedichten en 

gebeden voor kerk en thuis. 

 

 

  

Onze Lieve Heer van de Intratuin 

 

Als ik hem zo ontmoet,  

weerloos op het mos  

in de Intratuin.  

Dan merk ik dat ik  

écht van Jezus houd  

en word overspoeld door  

een moment van diep medelijden.  

 

Je zult jezelf maar zo zien liggen,  

met een gouden stropje om je nek  

en een labeltje dat zegt  

dat jij uit China komt.  

 

Je zult jezelf maar zo zien liggen,  

met die hoogblonde haartjes  

en je witte koude lijfje.  

 

Och, mijn lieve Jezus!  

Te koop voor maar € 12,95,  

mijn losprijs voor jou. 

 

Kerst 

 

Ontdekken dat er dwars door 

je heen een draadje is geweven 

van Gods Liefde. 

Dat je dan zelf opnieuw 

geboren wordt 
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Geloof samen vieren: Onze Protestantse gemeente De Verbinding 
In 2026 is het officieel: wij vormen samen de Protestantse gemeente De Verbinding te Drimmelen. 

Deze stap markeert een nieuw hoofdstuk in ons gezamenlijk geloofsleven. 

Betekenis van kerk-zijn 
Als gemeenteleden hebben we in 2025 – en ook al daarvoor – intensief met elkaar gesproken over 

wat kerk-zijn voor ieder van ons betekent. Voor de één draait het om samen de liturgie vieren en 

luisteren naar Gods Woord, terwijl het voor een ander gaat om dienstbaarheid en zorg voor elkaar. 

Ieder beleeft het op zijn eigen manier, maar over één ding zijn we het roerend eens: de kerk doet 

ertoe. 

De rol van de kerk in ons leven 
De kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten van ons leven. Juist daarom vinden we het 

waardevol om haar te behouden en te ondersteunen. Maar kerk-zijn brengt kosten met zich mee. We 

zijn daarvoor financieel afhankelijk van onze leden en organiseren jaarlijks de ACTIE KERKBALANS. 

In 2026 is de actieperiode 10 tot en met 24 januari. 

Het belang van Actie Kerkbalans 
Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële actie voor onze kerk. Dankzij uw steun kunnen we 

erediensten organiseren, pastorale zorg bieden, naar elkaar omzien en onze kerkgebouwen 

openhouden. Kortom, uw bijdrage stelt ons in staat de vaste lasten van onze gemeente te dragen. 

Uw bijdrage: essentieel voor de toekomst 
Alleen met uw steun kunnen we blijven doen waar we als kerk voor staan. Als iedereen meedoet, 

kunnen wij het geschenk van onze kerk doorgeven aan volgende generaties. Uw bijdrage maakt het 

verschil. 

Bankzaken tijdens de overgangsfase 
Op dit moment zijn de bankrekeningen van onze voormalige gemeenten nog niet samengevoegd. Het 

proces om de aparte bankrekeningen op te heffen en gezamenlijk nieuwe rekeningen aan te vragen 

neemt enkele weken in beslag. Dit kan pas worden gestart nadat de notariële akte officieel is 

vastgesteld. 

Daarom werken we in januari nog met gescheiden rekeningen. U kunt uw toezegging voor uw 

bijdrage gewoon op de vertrouwde manier doen. Wie al in januari wil betalen, kan dit overmaken op 

één van onze bestaande aparte rekeningen. 

We verwachten dat de gezamenlijke nieuwe rekeningen in februari beschikbaar zijn. Zodra dit 

geregeld is, brengen we u hiervan op de hoogte via ons kerkblad en onze website. 

 

Geeft u ook vandaag voor de kerk van morgen? 
Wist u dat uw gift aan Kerkbalans deels aftrekbaar is voor de belasting? Meer informatie vindt u op 

www.kerkbalans.nl/anbi. 
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Kerst – Ogen die mij zien: Jezus is geboren! 
 

Het is lastig om duidelijk te maken, hoe mensen zijn. Maar, soms kom ik mensen 

tegen waarvan ik voel: ‘Zij is bijzonder, hier is iets mee.’ Dat gebeurde op de avond 

toen het heel druk was in de stad. Mijn hotel was vol en toch stond er telkens weer 

iemand voor de balie. Of er nog een kamer vrij was, desnoods met twee op één 

kamer, als ze maar konden blijven. Maar ja, vol is vol.  

 

En weer ging de bel bij de balie. Daar stond een jong stel. Zij zwanger en hij ernaast. Beiden afgemat 

van de reis, maar krachtig. We keken elkaar aan. Hij met een vragende blik en toen een lichte knik 

naar links. Ik volgde zijn beweging en keek toen in twee donkere ogen die mij intens, diep en liefdevol 

aankeken. Ze hoefde niets te zeggen. Haar ogen ontroerden mij. Er lag diepte in die ik niet kon peilen. 

Een heel verhaal leek zich in haar af te spelen en ik was getuige. Het ontroerde mij, maar ik begreep 

niet wat er gebeurde.  

 

Het leek wel een eeuwigheid dat ze me aankeek. Ik verloor me bijna in haar blik. ‘Goede avond, dat is 

Maria en ik ben Jozef, we komen van ver’, onderbrak de man de stilte. Hij hoefde niet te zeggen dat ze 

van ver kwamen, dat kon ik zien. Toen zij me zo aankeek, had ik al besloten dat ik hen niet weer de 

straat op zou sturen. In ieder geval onderdak, dacht ik. ‘Zoals je ziet Jozef, alles is vol’, en ik wees op 

het lege bord dat anders vol met sleutels hing, ‘maar hier om de hoek heb ik nog een stal. Een dak 

boven je hoofd en beschutting voor weer en wind is tenminste iets. Van de week heb ik nog vers stro 

en hooi binnengehaald. Ik pak er nog een paar dekens bij. Volgens mij kun je dan wel een aardig bedje 

maken voor de nacht. Is dat wat?’ ‘Helemaal goed, als je ons dat kunt bieden. Jouw stal klinkt als een 

goede oplossing.’ ‘Oh ja, en water pak je bij pomp om de hoek bij de stal.’ Jozef knikte. Maria keek me 

weer aan. Een lichte glimlach en vriendelijke ogen. Ze was opgelucht.  

 

Een paar uur later, toen alle gasten zich hadden teruggetrokken, zat ik in de ontvangstruimte. Mijn 

vrouw kwam erbij. ‘Tjonge, dat was even doorpakken!’ Ik zakte onderuit en vertelde over die twee, 

Jozef en Maria. ‘Er is iets me ze. Bijzondere mensen. En die Maria, ze keek me aan alsof ze me al jaren 

kende. Je moet ze zien. Voor dat ik ga liggen wil ik even bij ze kijken. Kom je mee, kijken of alles goed 

gaat?’ ‘Ja, laten we dat doen. Ik neem nog wat eten mee uit de keuken’.  

 

Toen we de stal inliepen zag ik Jozef sjouwen met water. ‘Kom, kom, ik kan wel wat hulp gebruiken. 

Ons kind is geboren!’ Mijn vrouw schoot vooruit en liep naar Maria toe. Ze lag daar met een bundeltje 

in haar armen. Een zacht gehuil klonk. Jozef depte Maria’s hoofd met een natte doek. Ik pakte een lege 

voerbak, deed er wat stro en een schone deken in. ‘Hier kan de kleine zo in liggen’. Mijn vrouw ging bij 

Maria zitten en ze praatten met elkaar.  

 

‘De kleine heet Jezus!’, zei m’n vrouw. Ik keek Maria aan en weer die ogen. ‘Mooie naam, God redt!’ 

zei ik. Maria glimlachte, ‘Ja, zo is het, dat hopen Jozef en ik. God maakt met ieder leven een nieuw 

begin! Nu ook voor ons!’  En ze vertelde over haar droom, haar visioen, dat God naar mensen omziet. 

Dat had haar zo geraakt! Ze was er vol van. Het had haar leven veranderd. God zou met hun kind een 

nieuw begin maken.’ Een traan gleed langs haar wang. ‘Dat hoop ik zo!’  

 

Ik keek naar de kleine Jezus. Rustig lag hij in haar armen. Hij had ook van die grote ogen die me 

aankeken, een seconde, een eeuwigheid. Ik voelde dat hij mij zag, mij kende. Alsof God zelf in mij ziel 

keek. Zo rustig als hij daar lag, zo rustig voelde ik mij. 

 

We bleven nog even, en toen zei mijn vrouw, ‘Kom laten we gaan. Ze moeten rusten.’ En tot Jozef, 

‘Morgen kom ik met ontbijt. Goede nacht!’ Maria zwaaide en Jozef knikte. 

 

We liepen de stal uit, verwonderd om dit nieuwe leven. In de verte hoorde schapen blaten. ‘Hoor je 

dat? Hoezo zijn de herders nu op pad, midden in de nacht?!’ ‘Ze kennen de weg’ zei m’n vrouw. ‘Kom, 

naar binnen, het is al laat.’ 

 

Ds. Marijn Gilhuis   



16 

 

 

 

 

 
 

 
Bij de laatste maand van het jaar 

 

  

Denkend aan december zie ik zoekende zielen gejaagd door verlichte 

straten gaan. Nee, dan houd ik het toch liever bij het origineel van 

dichter Hendrik Marsman, over ‘breede rivieren’ die ‘traag door oneindig 

laagland gaan’. Dat vertragen spreekt mij aan. Onthaasten.  

Hoewel, soms kies ik bewust voor gezwinde spoed. Bijvoorbeeld als mijn 

Gazelle, onderweg uit Lage Zwaluwe of Terheijden - Wagenberg, de stal 

in Oosterhout ruikt. Dan schakel ik gerust een tandje bij. De mens is een 

vat vol tegenstrijdigheden. 

 

December wordt ook wel de feestmaand genoemd vanwege Sinterklaas, 

Kerstmis, Oud en Nieuw. Terwijl het voor velen, ook onder ons, 

allesbehalve feestelijk voelt. Wie met verlies en verdriet te kampen 

heeft, voor wie het leven als het ware stil staat, doet alle uitbundigheid 

pijn aan ogen en oren. De reclame heeft daar geen boodschap aan. Gelukkig is medemenselijkheid niet 

te koop. Het zit vaak in een enkel woord: ‘Fijn om je te zien.’ ‘Ik denk aan je.’ Of in een klein gebaar, 

een kaartje in de brievenbus als hart onder de riem. 

 

In de kerk leven we stap voor stap toe naar kerst. Hoe langzamer je gaat, hoe meer je onderweg ziet. 

Ik stel me de vier zondagen van advent voor als herbergen op mijn voettocht naar het kerstfeest. Daar 

vind ik tijd en ruimte om mijn figuurlijke rugzak te beschouwen vanuit de aloude woorden: ‘Mijn juk is 

zacht en mijn last is licht’. Zo ontstaat ruimte voor inkeer èn voor verwachtingsvol uitzien. Als een 

beweging naar binnen en een beweging naar buiten, naar wat komen gaat: de geboorte van Jezus. Dat 

zachte wachten klinkt door in de stemmen van vocaal ensemble Voces8 in het lied In the stillness. Zij 

bezingen de stilte van een kerk, de warme gloed van kaarsen, de heldere sterrenhemel, een helend 

licht, zachte koorstemmen, de milde stilte, het geduldig wachten op de aangekondigde geboorte van 

een kind1.    

 

Het liedboek reikt ons ook een ruime keus aan muziek en tekst voor advent en kerst. Ik vind het mooi 

dat de samenstellers hebben gekozen voor de ondertitel Zingen en bidden in huis en kerk. Dat maakt 

het breed inzetbaar. Achter in het liedboek staat een register op liturgisch gebruik. Bij Achtste 

Kerstdag/Jaarwisseling vond ik de verwijzing naar onder anderen lied 511: Door goede machten trouw 

en stil omgeven. Geen onbekende voor u, denk ik. De tekst, vertaald door Jan Willem Schulte Nordholt, 

is van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Zowel voor kerst als bij de overgang van het oude naar 

het nieuwe jaar omschrijven deze woorden mijn oprechte wens voor u en uw dierbaren.  

 

Jolanda Vos-van der Linde, pastoraal medewerker.  

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag.  

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag.  

 

 

 

  

 

 
1 U kunt dit beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=7KLRwDUQGvg 

 

Herinnering aan Holland 

 

Denkend aan Holland 

zie ik breede rivieren 

traag door oneindig 

laagland gaan 

……. 

 

 

Hendrik Marsman 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7KLRwDUQGvg
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Samen in het Witte Kerkje 
 

Alle thema’s van het leven komen voorbij 

tijdens onze goede gesprekken met diepgang. 

Vreugde, angst, liefde, dood, kinderen, 

opvoeding, relaties, lessen in het leven, 

uitdagingen, vragen, enzovoort.  

Met elkaar bespreken we in een vertrouwde en 

veilige omgeving wat ons bezighoudt. Vanuit 

onderwerpen die mensen zelf inbrengen of 

dingen die we meemaken, maar ook doordat we 

een kaartje trekken, er iets voorgelezen wordt 

of andere inbreng.  

Iedere avond ontstaat vanzelf en spontaan. 

Religie is niet leidend maar geloof en 

spiritualiteit (en alle overtuigingen en twijfels 

die daarbij horen) zijn zeker ook onderwerpen 

die voorbij komen. Spiritualiteit is de zoektocht 

naar ieders eigen waarheid en dat is waar 

Samen in het Witte Kerkje op gebaseerd is, met 

respect voor ieders mening of overtuiging en 

met het doel te leren van elkaar. 
 

Je bent altijd welkom, met of zonder 

aanmelding en zonder verplichting alle 

bijeenkomsten bij te wonen. Iedere keer staat 

op zichzelf. Voor de maaltijd is aanmelding 

vooraf wel nodig. Je kunt dan ook aangeven of 

je een dieet hebt. 
 

Heb je vragen of wil je meer weten?  

Kijk eens op de website: 

www.sameninhetwittekerkje.nl.  

Je mag mij ook mailen of bellen op  

welkom@sameninhetwittekerkje.nl  

of 06-52046806. 
 

Een hartelijke groet, 

Edwin Vonk 

 

Kerkkleren 
 

Dick heeft zijn kerkkleren weer aan, een trui uit 

de vorige eeuw en een spijkerbroek met nog 

meer verfvlekken erop dan de trui. Niet de 

meest voor de hand liggende outfit voor een 

kerkbezoek, maar vandaag heel gepast.  

Net als de rest van team ’Handen uit de 

mouwen’ gaat hij aan de slag in de kerk.  

Samen hakken, breken, schuren en schilderen 

ze in de kerkzaal en regelen ze dat de 

geluidsinstallatie met Kerst weer te gebruiken 

is. Ieder naar zijn of haar talenten. 

Zingen ze tijdens het werk? Ik garandeer het 

niet. Zullen wij dan straks maar, op ons kerst-

best gekleed, een beetje extra jubelen? 
 

Loes van der Eijk 

Agenda 
 

december 2025 

05 Samen aan tafel 17.30 
Tuinzaal 

Terheijden 

08 Een goed gesprek 
19.30 

uur 

Tuinzaal 

Terheijden 

09 Kerkenraad 
19.30 
uur 

Terheijden 

10 
Een goed gesprek 
jongerengroep 

19.30 
Tuinzaal 

Terheijden 

12 
Een goed gesprek 

ochtendgroep 

9.30 

uur  

Tuinzaal 

Terheijden 

13 
Optuigen 
kerstboom 

15.00 
uur 

Lage Zwaluwe 

19 
 
Koffieochtend 
 

 10.00 
uur 

Tuinzaal 
Terheijden 

 

 

   

Bij de voorpagina  
 

 

De foto op de voorkant van De Verbinding is een 

detail van een groter mozaïek. Je ziet de drie 

Wijzen (Matteüs 2: 1-12), Caspar, Balthasar en 

Melchior, zo wil de overlevering. Zij zijn 

onderdeel van een veel groter mozaïek in de 

kerk St Apollinare Nuovo, in Ravenna.  

Als je in de kerk staat zie je aan je linkerhand 

heiligen (de wijzen) die kronen en geschenken  

brengen aan het kind Jezus dat bij Maria op 

schoot zit.  

Aan je rechterhand zie je heiligen die de 

volwassen, opgestane Jezus eer komen 

betonen. Een schitterende kerk. De moeite 

waard om te bezien.  

Als je niet op reis kunt naar Ravenna, biedt de 

site van Wikipedia een mooi overzicht van de 

mozaïeken: Basilica of Sant'Apollinare Nuovo - 

Wikipedia 

 

Marijn Gilhuis 

  

http://www.sameninhetwittekerkje.nl/
mailto:welkom@sameninhetwittekerkje.nl
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Lage Zwaluwe 

 

 

Kerkgebouw:   

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe  

Postadres: Schoven 1 

    4926 DR Lage Zwaluwe 

 

Scriba: 

Kees Groeneveld 

Schoven 1, tel. 06 – 11 41 27 80 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL40 RABO 0373 7073 55 of 

NL77 RABO 0126 7069 56 

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening kerkblad:  

NL40 RABO 0373 7074 52  

t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening solidariteitskas:  

NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse 

gemeente te Lage Zwaluwe 

 

Bankrekening De Cantorij:  

NL 96 RABO 0373 7428 19  

t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij 

 

Bankrekening Diaconie:  

NL74 RABO 0373 7105 26  

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente  

Lage Zwaluwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terheijden – Wagenberg 

 

 

Kerkgebouw: 

Hoofdstraat 1, Terheijden 

 

 

  

Scriba: 

Annette Houtekamer – van Dam 

Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320 

 

 

Bankrekeningnummers: 

 

Bankrekening College van Kerkrentmeesters: 

NL73 RABO 0373 7298 47 

t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente 

Terheijden - Wagenberg 

 

Bankrekening Diaconie: 

NL96 RABO 0373 7392 30 

t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente 

Terheijden – Wagenberg 
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Vrienden van DHAN - Diwali een terugblik 

De kinderen van de 

schoolprojecten die wij 

ondersteunen hebben 

vorige maand ook met veel 

plezier Diwali gevierd. Er 

waren sterretjes, de 

olielampjes en kaarsjes 

werden aangestoken en er 

was heerlijk gekookt door 

de vrijwilligers uit de 

dorpen waar DHAN werkt. 

  

 

 

 

 

 

Diwali werkt verbindend, iedereen deelt wat er 

voorhanden is en geniet er met elkaar van. Ahila, u 

kent haar van de bezoeken in onze kerk, vertelde over 

de zegenwensen die men elkaar meegeeft. Zoals: 

Moge het licht je leven verlichten en vullen met liefde, 

vreugde en voorspoed. En: Moge het licht je succes, 

geluk en innerlijke vrede brengen. Dit zijn 

zegenwensen die ook wij elkaar kunnen en mogen 

toewensen in deze dagen. 

 

Hierbij een terugblik in foto’s zoals ik u vorige maand 

beloofde. 

 

 

 

 

 

 

Steunt u alstublieft dit belangrijke werk?  

U kunt doneren op Bankrekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36 

.  

Kijk ook eens op onze website www.vriendenvandhan.nl 

 

Van harte dank voor uw giften namens de drie bestuursleden:  

Diny Fockens-Brink, secretaris;  

Corné de Jonge, penningmeester;  

Annette Houtekamer-van Dam, voorzitter 

 

  


